
Beginregels voor een rouwkaart, rouwbrief en/of advertentie

Kennisgeving algemeen
o Na een leven vol zorg en liefde is van ons heengegaan...

o Verdrietig delen wij u mede dat het leven van
mijn lieve man/vrouw en onze trotse vader/moeder ( naam )
is overgegaan in dierbare herinneringen.

o Met een hart vol verdriet, maar dankbaar voor alle liefde die
wij van hem/haar mochten ontvangen geven wij u kennis 
van het plotselinge heengaan van mijn/onze...

o Mijn liefste is geztorven.

o De herinnering aan een bijzonder mens is geboren.

o Na een leven van opbouwen en verwondering, aandacht en
   overgave is in alle rust en vrede overleden mijn/onze...

o Na een kleurrijk leven is overleden onze charmante levensgenieter,
   mijn man, onze papa en lieve opa...

Bij overlijden thuis
o	 Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en zorg die zij gegeven heeft, delen wij u mee dat thuis, omringd door die 	
	 haar dierbaar waren ( in haar vertrouw de omgeving) heel rustig is ingeslapen onze lieve moeder,
	 groot- en overgrootmoeder

o	 Thuis, in haar vertrouwde omgeving, is rustig ingeslapen onze lieve

o	 Na een leven vol zorg en aandacht voor de mensen om haar heen is in haar eigen huis 
	 te midden van haar gezin overleden

o	 Omringd door ‘allemaal eigen mensen’ is overleden onze fijne moeder, onze hartelijk meelevende oma en ‘ouwe oma’

Bij overlijden na ziekte
o	 Na een moedige strijd is, te midden van haar gezin, in vrede van ons 
	 heengegaan mijn lieve vrouw, onze .....

o	 Verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde en zorg die zij ons heeft gegeven, delen wij u mee dat na een ernstige ziekte 	
	 van ons is heengegaan

o	 Na een moedige strijd tegen een ziekte die hem kansloos liet, is (na een periode van afnemende gezondheid) (toch 	
	 nog plotseling) van ons heenge gaan (is rustig ingeslapen), (is toch nog onverwacht overleden )

o	 Na een moedig gedragen ziekte overleed tot ons groot verdriet

o	 Na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis “Anholt” is rustig gestorven mijn lieve vrouw, onze lieve, zorgzame 	
	 moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

o	 Met respect en bewondering voor de strijd, die zij op haar manier heeft gestreden, geven wij u kennis van

o	 In zijn eigen wereld, waarin hij steeds verder van ons af kwam te staan, is tot ons groot verdriet overleden

o Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, delen wij u mede 
   dat in vrede en vertrouwen is overleden...



o Na een werkzaam en liefdevol leven is heden, na een
   lange tijd van hoop en vrees, toch nog onverwacht van
   ons heengegaan/overleden...

o Vol bewondering voor de wijze waarop hij/zij het
   onvermijdelijke aanvaardde en daarmee het afscheid voor
   ons minder moeilijk maakte, geven wij u kennis van het overlijden van...

o We wisten dat het afscheid nabij was, maar wilden het niet geloven.
   Na een zeer moedige strijd moeten we dan nu toch afscheid
   nemen van mijn prachtige vrouw en onze lieve moeder...

Levenskenmerken
o	 Zijn levensvisie, zijn opgewektheid, zijn passies zullen ons bijblijven nu wij afscheid moeten nemen 
	 van het leven van mijn

o		 altijd 
				  vol humor 
				  opgewekt 
				  belangstellend 
				  strijdvaardig
	 Aan een korte lijdensweg is een einde gekomen nu onze lieve moeder, oma, en overoma,een jaar na het overlijden van 	
	 haar geliefde man en onze vader, is overleden.

o	 Intens genietend van haar kinderen 
	 dienstbaar voor velen 
	 belangstellend naar anderen

Bij een plotselinge dood
o	 Wij kunnen nog niet geloven dat wij zo plotseling afscheid moeten nemen van het leven van onze lieve zoon en broer

o	 Door een noodlottig ongeval moeten wij afscheid nemen (van het leven) van onze lieve zoon en broer

o	 Door een noodlottig ongeval is er een einde gekomen aan het leven van onze energieke, sterke

o	 Verdoofd, verbijsterd, vol verdriet en met pijn in ons hart moeten wij afscheid 	nemen van het leven van onze lieve

o	 Er zijn geen woorden voor ons nu wij zo plotseling afscheid moeten nemen van het leven van onze lieve (Naam). 
	 Hij is _ jaar oud geworden.

o Met stomheid geslagen, verscheurd van verdriet laten wij weten dat is 
	 overleden mijn/onze.....

o Wij zijn diep geschokt en intens verdrietig door het volkomen onverwachte overlijden van mijn/onze…..

o Tot onze grote ontsteltenis is, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht, van ons heengegaan/is overleden mijn/	

	 onze ....

o Wij zijn verbijsterd door de snelheid waarmee het leven door de dood werd ingehaald. 

	 Wij hebben onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze.....



o Nog steeds in de bloei van zijn leven is zeer onverwachts van ons

heengegaan onze charmante levensgenieter, mijn man, onze papa en onze lieve opa...

Rustig overlijden
o	 Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, zorg voor
	 en betrokkenheid bij haar man en gezin is vannacht rustig ingeslapen

o	 Stil en rustig is weggegleden (Naam)
		 Dochter van
		 Zus van 
		 Vriendin van

Na jaren van samenzijn
o	 Na alle fijne jaren die we samen mochten beleven, moet ik nu met veel verdriet afscheid nemen van mijn innig gelief-
de vrouw

o	 Na een gelukkig huwelijk van bijna 50 jaar moet ik nu afscheid nemen 
	 van mijn lieve man

o	 In dankbare herinnering aan zijn grote liefde voor ons, geven wij u kennis van het overlijden van

o	 Mijn zo geliefde vrouw (levensvriendin), onze dochter en zus (Naam) leeft niet meer. Wij zullen haar heel erg missen.

o	 Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, nemen wij in liefdevolle herinnering afscheid 	
van onze zorgzame en lieve vader, opa, groot- en overgrootvader.

o	 Intens gelukkig om wie hij voor ons was, maar verslagen door de leegte die hij 	ons achterlaat, vertrouwen wij op een 	
	 later weezien.

o	 In liefdevolle herinnering nemen wij afscheid van onze moeder, schoonmoeder en oma

o	 Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie herinneringen, delen wij u mee dat na een veelbewogen leven van 	
	 ons is heengegaan
 
Dankbaar
o Intens dankbaar voor alle liefde, warme vriendschap en genegenheid die hij/zij tijdens zijn/haar leven mocht 
	 ontvangen is in alle vrede heengegaan mijn/onze..

o Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, moe en ver-
langend naar het einde is heen gegaan mijn/onze.....

o Dankbaar voor de mooie jaren die hij/zij ons heeft gegeven hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze…

o Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij/zij ons tijdens zijn/haar leven heeft omringd en dankbaar dat hem/haar 	
	 een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan/is 	
	 overleden mijn/onze....

o Dankbaar dat hij/zij niet langer heeft moeten lijden, maar intens verdrietig om 	het verlies geven wij u kennis van het 
heengaan van mijn/onze.....

Bij een overlijden na een ongeval
o Door een ongeval is uit ons midden weggevallen mijn/onze....

o Door een tragisch ongeval is ons plotseling ontvallen mijn/onze....

o Verslagen geven wij u kennis dat ten gevolgen van een noodlottig ongeval van ons is weggenomen mijn/onze....



o Heden nam de Heer op Zijn tijd en wijze na een (ernstig) ongeval tot Zich mijn/onze.....

o Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen. Door een tragisch ongeval zijn wij ..... kwijtgeraakt.

o Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat, na een tragisch ongeval uit ons midden is weggenomen mijn/onze.....

o Tot ons grote verdriet is, zeer onverwacht, door een noodlottig ongeval om het leven gekomen mijn/onze.....

o In de bloei van zijn leven en met grootse plannen voor de toekomst is na een tragisch ongeluk uit ons leven gerukt 	
	 mijn/onze...

o Tijdens het uitoefenen van zijn werk is een noodlottig ongeluk hem fataal geworden.

Bij een overlijden na zelfdoding
o Met respect voor zijn beslissing die hij/zij zelf heeft genomen, geven wij diep geschokt kennis van het overlijden van 	
	 mijn/onze .....

o Vast besloten om niet meer verder te leven is, tot ons verdriet overleden/van ons heengegaan mijn/onze.....

o Na een moeilijke periode heeft afscheid van het leven genomen mijn/onze…..

o Hij verkoos zijn eigen weg te gaan ....

o Dit was jouw keuze, voor ons onbegrijpelijk. Van ons is heengegaan…..

o Je hebt nu eindelijk je rust gevonden.
   Een keus die wij respecteren, ook al doet het heel veel pijn
   afscheid van je te moeten nemen.

o Je zien lijden en je niet voldoende kunnen helpen
   Dat was ons grootste verdriet. We respecteren jouw keus
   lieve ( naam ). Rust nu maar zacht...

Christelijke teksten
o	 Dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest, maar erg verdrietig, delen wij u mee dat de Here heeft thuisgehaald

o	 Ontslapen in de Heer

o	 In vol vertrouwen op haar Heer en Heiland is rustig gestorven

o In de zekerheid van zijn geloof is overleden mijn/onze....

o Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, 
   delen wij u mede dat in vrede en vertoruwen is overleden...

o In Gods heerlijkheid opgenomen en wachtend op de
   nieuwe morgen is van ons heengegaan mijn/onze...

o In de rotsvaste overtuiging in een ‘leven na de dood’ 
   en in de wetenschap dat hij/zij terugkeert naar zijn/haar
   Schepper en Verlosser is ( onverwacht )
   overleden mijn/onze...

o In de vrede van Christus en gesterkt door het
    H. Sacrament der Zieken overleed mijn/onze...

o In Gods ontferming is opgenomen mijn/onze...



Overlijden dementie
o Langzaam vervaagden herinneringen,
   gleden gedachten weg en nam je afscheid van ons.
   Nu nemen wij afscheid van jou.

o Je wereld werd steeds kleiner en wij waren slechts een verre herinnering.
   Nu nemen wij voor altijd afscheid van wie je was.

o Het geluid was al verstomd, de stilte ingetreden.
   Jouw stem had plaatsgemaakt voor een stilzwijgen.
   Je was al zo lang verdwenen in de verleden tijd.
   Wat we nu zullen missen is je zoekende blik,
   je lieve fysieke aanwezigheid. Rust zacht.

o Er was geen einde en geen begin aan deze tocht,
   geen toekomst meer, ook geen verleden,
   alleen een wonderlijk gespleten lang heden.
   Maar nu heb je dan toch eindelijk je rust gevonden.

o Wie je werkelijk was wist jezelf al bijna niet meer.
   Nu heeft jouw verwarring plaatsgemaakt voor rust en eeuwige stilte.
  
o Jouw wereld van weten was verdoofd en al jouw wijze woorden verstild.
   Maar de taal van de liefde bleef spreken.
   Ook nu nog, nu jij eeuwige rust hebt gevonden.

o Aan jouw uitzichtloze bestaan, waarin je dwalend op zoek was naar het heden,
   steeds verward door het verleden en waarin tranen het geluk van weleer overschaduwden,
   is nu een eind gekomen.
 

Teksten voor boven de kaart

Liefde
-	 Hij had het leven zo lief
-	 Zonder jou is alles anders
-	 Liefde reikt over de tijd heen
-	 Mijn lief is van mij weggegaan
-	 Mijn troost is dat je er ooit was
-	 Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij
-	 Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij, in alle eeuwigheid ben jij.
-	 Degene die ik liefheb verlaat ik om degene die ik liefhad weer te ontmoeten
-	 Het mooiste van het leven zijn de sporen van liefde die wij achterlaten als wij weggaan
-	 Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, raak je mijn hart nog duidelijker aan
-	 Bewaar één woord voor mij in Uw stilte, o wereld, wanneer ik dood ben:
	 Ik heb lief gehad - Tagore
-	 Leven is eeuwig en liefde onsterfelijk en de dood is slechts een horizon en een 	horizon is niets dan een grens aan ons 	
	 gezichtsvermogen.
-	 Wat op liefde gebouwd is, kent geen vergeten
-	 In een zee van liefde geboren Op golven van liefde gestorven
-	 Waar ik ook ben, de liefde beschermt me 
	 al mijn voetstappen zullen geleid worden
	 in licht en duisternis    -    Marion Spronk
-	 Met een hart vol liefde ben jij ons ontvallen, met liefde gedenken wij jou
-	 wat zo diep ik je hart zit, kan je door de dood niet verliezen



Tijd
-	 Het is tijd
-	 Moge al het leven, in de tijd gevangen,ontluiken tot een eeuwige bloem
-	 Daar is geen einde, daar is geen begin, het enig zijnde is wisseling
-	 Prachtige jaren, niet treuren dat ze voorbij gingen, maar glimlachten dat ze er geweest zijn.
 
Natuur
-	 Vertrokken met vogels, wolken en winden
-	 Een reis over de hoge toppen en diepe dalen is voltooid
-	 De hemel heeft er een ster bijgekregen
-	 Alle geluid dat nog van verre sprak verstierf - de wind, de wolken, alles gaat al zachter - alles wordt zo stil.  

Willem Kloos
-	 Langzaam vliegt een vogel steeds verder weg, maar...
-	 Give me wings so I can fly, touch the clouds and touch the sky.
	 Give me wings so I can fly - away trom the world and all its troubles.
	 I om free naw that I found my wings.
-	 Het was ochtend en de nieuwe zon strooide goud op de golfjes van de kalme zee...
-	 Hoe benijdenswaardig mooi kleuren de esdoornbladeren voor ze sterven.
-	 De wereld staat vandaag een beetje stil, de zon schijnt, maar heel vaag en de wind voelt veel te kil, de wereld staat 	
	 vandaag een beetje stil.
-	 En zo ging ik de horizon voorbij en wkam in het land van de dageraad	

Andre Gide
Ouderdom
-	 Langzaam is de schemer duisternis geworden en 
	 is zij uit het aardse leven weggegleden
-	 Ik ben moe van deze lange reis.
	 Al wat ik vraag is een rustige slaap en dromen van hen die ik liefheb

-	 Elke dag een stapje dichter naar het eind
	 Elke dag een beetje van Je krachten verkleind 
	 Wetend eens komt alles goed
	 Rusten na het leven, rustend bij de Bron 
	 Vanwaar lang geleden ook de weg begon.

Ziekte
-	 Als leven lijden wordt, is sterven een gewin
-	 Je strijd is gestreden, Je ogen vallen dicht.
	 Voor ons blijft de herinnering, je vriendelijk gezicht.
-	 Als het leven geen waarden meer kent, dan is het onherroepelijk, pijnlijk en onvergetelijke afscheid aanvaardbaar.

Leven
-	 Het leven helemaal geleefd
-	 De vonk dooft, het vuur blijft
-	 Hij hield intens van het leven
-	 Noem de dood niet slecht als het leven goed is geweest
-	 Mijn leven was ten volle waard geleefd te worden.
-	 Wanneer het leven bijna verleden is, komt het verleden weer tot leven
-	 Waar ik heen ga weet ik niet, maar vaan waar ik ben zeg ik: het leven is goed.

Familie
-	 Een familieband is verbroken
-	 Hij was uniek in ons bestaan
-	 Zo na aan ons verwant, zo ver van ons gescheiden - Ida Gerhardt
-	 iedere moeder is uniek, zij was dat heel speciaal



Karakter
-	 Een mensen-mens is niet meer
-	 Een bijzonder mens is heengegaan
-	 Een kleurrijk mens is heengegaan
-	 Haar grootheid lag in klein dingen
-	 De wil was er nog, de kracht niet meer
-	 Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzondere persoon
-	 Je liefde, je warmte, je kracht en je lach, we zullen je missen, iedere dag.
-	 In al haar eenvoud was zij groot
-	 Mens was je, indrukwekkend mens, zoals je leefde en liefhad. 
	 Onherroepelijk je naam, onuitwisbaar je gezicht.
	 Mens was je, indrukwekkend mens.
-	 Jouw vriendschap verrijkte ons leven;
	 zonder jou zal het nooit meer hetzelfde zijn.
 
Herinnering
-	 Het leven is overgegaan in herinneringen
-	 Bij ieder afscheid wordt een herinnering geboren
-	 Blijvend is jouw warmte in ons hart
-	 Onze verbondenheid was bijzonder en mij dierbaar
-	 Altijd samen in gedachten, in gedachten voor altijd samen
-	 De herinneringen aan jouw liefde en vertrouwen dragen wij in ons hart altijd mee
-	 Het afscheid is definitief, maar de herinnering onuitwisbaar
-	 Afscheid nemen is met dankbare handen meedragen al wat herinnering is
-	 Intens verdrietig om wat niet meer is en nooit meer zal zijn. 
	 Dankbaar voor wat was en altijd zal blijven
-	 Herinneringen verbinden wat het oog niet meer ziet
-	 Elk afscheid is de geboorte van een herinnering
-	 Groot is de leegte die zij achterlaat, mooi zijn de herinneringen die blijven
-	 En toch telkens weer zullen wij je tegenkomen.
	 Zeg nooit, het is voorbij.
	 Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren.
-	 Woorden schieten te kort waar het liefste bezit herinnering wordt
-	 En als ik dood ga, huil maar niet, ik ben niet echt dood moet je weten
	 ‘t is maar een lichaam dat ik achterliet. 
	 Dood ben ik pas als jij mij bent vergeten.

Bram Vermeulen
 Het sterven
-	 De dood kwam onverwacht, maar zacht
-	 Van het begrensde naar het onbegrensde
-	 Om je heengaan treuren wij, om wie je was zijn we dankbaar
-	 Na een lang en zorgzaam leven zijn haar taken volbracht.
-	 En zo ging ik de horizon voorbij en kwam in het land van de dageraad 
	 Andre Gide
-	 Tijdig sterven is de meest voorname vorm van zelfbehoud en waardigheid
-	 Wij zitten neer, de tranen stromen. Alle gedachten zijn verwoord. Alle woorden zijn gesproken. 
	 Het is tijd.
-	 Alles is geregeld, het is tijd om te gaan. Ik heb het op mijn manier gedaan.
 
Verdriet
-	 Er zijn geen tranen genoeg voor dit plotselinge verdriet
-	 Huil niet omdat ik er niet meer ben maar glimlach omdat ik er was
-	 Na de tranen van verdriet, volgt de bemoediging van de herinnering



Christelijk
-	 Een leven kwam tot rust in Gods hand
-	 Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe
-	 Vrees niet, want Ik heb u verlost
-	 Toen zag ik de heilige stad, het nieuw Jeruzalem uit de hemel neerdalen,
	 bij God vandaan.	 Openbaring 21:2
-	 Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft
-	 Niemand valt, of hij valt in Uw handen,
	 en niemand leeft of hij leeft naar U toe.	 Huub Oasterhuis
-	 En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is
 
Stilte
-	 Toen trok als in een diepe nacht de stilte om ons heen
-	 Toen kwam die onverwachte dag, die dag dat de stlte kwam
-	 Wat zal de stilte stil zijn...
-	 En voor altijd is mij bij gebleven: hoe zeer veel stiller dood dan slapen is dat het een dagelijks wonder is te levenen elk 	
	 ontwaken een herrijzenis

 J.C. Bloem
-	 Als alles gezegd en gedaan is wordt het stil

 Marian Spronk
Overwegingen
-	 Niet het vele is goed, maar het goede is veel
-	 Je moet de dood aanvaarden voor je sterft -                                bisschop Muskens
-	 Alles van waarde is weerloos -                                                                         Lucebert
-	 Het werd, het was, het is gedaan -                                                                     Vasalis
-	 Wat was is geweest -                                                                             A. Roland Holst
-	 Soms grijpt de duisternis het licht
-	 Leef de dag van vandaag alsof er geen morgen is
-	 In je hart leven mensen die daar helemaal thuis zijn 
	 en die daar blijven wonen, zelfs als ze dood zijn.
-	 Ik vertrouw op de toekomst, wat die ook moge zijn...
-	 Het eeuwige leven gaat schuil in het hart van de dood
-	 Hij heeft vaste grond gevonden, waarin zijn anker eeuwig rust
-	 Sterven in vrede is met een gerust hart je ogen sluiten
-	 Elke dag is een mooie dag om een nieuwe reis te beginnen
-	 De dood is onbegrepen zolang het onbegrijpelijk is te leven
-	 De duisternis van het graf is het ochtendgloren van een nieuwe dag
-	 Soms is er zoveel wat we voelen maar zo weinig wat we kunnen zeggen
-	 Leven is een ander niet vergeten en lichtend door de schaduw gaan
-	 Alleen door onze sterfelijkheid te omhelzen,
	 kunnen we gelukkig worden in de tijd die we hebben.
-	 Zij, die wij liefhebben en die van ons zijn heengegaan zijn niet meer waar zij waren, maar altijd waar wij zijn.
-	 De tijd voorbij, zomaar en toch diep verbonden met de stem van ons hart
-	 Leven is dragen, omhelzen en weer loslaten.
-	 Mijn dag was mooi, de nacht mag komen
-	 Als je verdrietig bent, kijk dan in je hart en
	 je zult zien dat je huilt om wat je vreugde schonk.                               Kahlil Gibran
-	 Leven is mensen dragen, omhelzen,en weer loslaten.
-	 Weggaan is een soort van blijven 
	 niemand wacht, want je bent er nog	                                              Rutger Kopkand                                                          
-	 Toen Je geboren werd,huilde Je en de wereld was vol vreugde
	 Nu bij Je sterven huilt de wereld en ben jij het die de vreugde ervaart

(oud Indiaans gezegde)



Overige voorbeeld teksten

- Heden is zacht en kalm overleden, onze lieve zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder

- Rustig is van ons heengegaan onze lieve hartelijke oom

- Op ( datum ) overleed toch nog onverwacht onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster en tante

- Hierbij geven wij kennis van het overlijden van mijn innige geliefde vrouw, onze lieve moeder en grootmoeder

Enige kennisgeving

- In dankbare herinnering aan hetgeen hij voor ons is geweest, geven wij kennis, dat na een langdurig ziekbed van ons is 
heengegaan, mijn lieve man en onze fijne vader en opa

- Met diepe droefheid geven wij kennis, dat heden, na een ernstige ziekte van ons is heengegaan, mijn lieve, zorgzame 
echtgenoot, onze lieve vader, schoonvader, grootvader en ons aller grote vriend

-Verdrietig om zijn sterven, maar dankbaar voor alles wat hij voor mij en vele anderen heeft betekend, geef ik u kennis 
van het overlijden van mijn innig geliefde man

- Intens verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij in haar leven voor ons heeft betelend, delen wij u mede dat, in alle 
rust, na een moedig gedragen ziekbed en voorzien van het Sacrament der Ziekenzalving, is overleden mijn dierbare echt-
genote, onze lieve moeder en onvergetelijke oma

Informatietekst voor uitnodiging

( naam ) is thuis.
U kunt afscheid van hem/haar nemen op ......dag van .... tot ....... uur

Liever geen bezoek. Deze laatste dagen willen we graag alleen met hem zijn.

Iedereen die afscheid van ......... wil nemen is welkom op ...... dag van ..... tot ...... uur.

............... is overgebracht naar: ..................
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van .... tot ..... uur.
Bezoek is mogelijk op ...... van .... tot.... uur

Er is daar gelegenheid tot het nemen van afscheid op......
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op......

De afscheidsbijeenkomst waarvoor u bent uitgenodigd zal plaatsvinden op.....

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie vindt plaats op....

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid van ( naam ) te nemen op....

Overeenkomstig de wens van... nemen wij op.... in besloten kring afscheid van haar/hem

.........zal in besloten kring worden begeleid naar het crematorium

De dienst van woord en gebed in de ....... kerk vindt plaats op

De dankdienst voor zijn leven zal op....dag om .... uur plaatsvinden in de ....kerk, .......straat 26 te.......



Aansluitend vindt de begrafenis plaats.

Aansluitend gaan we ( naam ) begraven

Daarna begeleiden we ( naam ) samen naar zijn laatste rustplaats.

..... zal in besloten kring worden begeleid naar zijn/haar laatste rustplaats.

Condoleren

Nadien is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium

Nadien is er gelegenheid tot condoleren

Daarna ontmoeten we elkaar in......

Wij zijn overtuigd van uw medeleven, daarom verzoeken wij u om ons schriftelijk te condoleren en informeel een kopje 
koffie met ons te drinken.

Wanneer wij iemand die zich betrokken voelt vergeten hebben een rouwbrief te sturen, dan hopen wij degene op deze 
wijze uit te nodigen.

Als wij iemand vergeten zijn een kaart te sturen, weet dat u welkom bent.

Wij hebben ons best gedaan iedereen te bereiken.
Mochten wij daarin niet geslaagd zijn dan bent u bij deze van harte welkom



Gedichten en teksten

Als we van tranen een ladder konden maken,
van herinneringen een brug,
dan klommen we naar de hemel
en namen we je mee terug

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Het hart verlangt 
een tochtgenoot voor elke dag
Behalve water, lucht en brood
verlangt het hart een tochtgenoot
om steun te vinden en te geven

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Als het leven niet meer gaat, zoals je had gehoopt
Als veel je wordt ontnomen
Dat je moet toelaten dat een ander voor je verzorgt
En het leven niet meer het leven is
Dan komt de tijd dat je verlangt naar rust
En dat het einde is gekomen

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven
De mensen van voorbij, ze zijn met ons verweven in liefde, in verhalen, die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied,
dat opklinkt uit verdriet

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Nooit de moed opgeven
ook al is het zwaar
de kracht om verder te leven
zeker met en voor elkaar
Telkens werd je iets ontnomen 
dat deed jou en ons zeer
Als je toch blijft strijden
om bij ons te leven
dan hopen wij, dat je nu de rust is gegeven.

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Levenslustig en vol energie stond je klaar
Voor ons en voor een ander
zoveel herinneringen
voorgoed uit ons midden
voor altijd in ons hart

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Al heeft zij/ hij ons verlaten
Zij/ hij laat ons nooit alleen
Wat wij in haar/ hem bezaten
Is altijd om ons heen

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   



Iemand die ons lief was is gestorven
Die vertrouwde stem is verstomd
Die vrolijke lach zal niet meer klinken
Geen kus en geen omhelzing meer.

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Is het vandaag of gisteren, vraagt mijn moeder
Bladstil, gewichtloos drijvend op haar witte bed.
Altijd vandaag, zeg ik.
                                                                          Vasalis
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

In de stilte van de nacht fluisterden wij zacht jouw naam..
Misschien kon je het horen als het vallen van een traan
Die in zachtheid is verweven tot een parel van verdriet
Waar de stilte is verdwenen
toen die traan ons hart verliet
Parels uit het hart
Doorbreek ons gefluister
Laat de liefde van die tranen
Ons verdriet zijn in het duister
Vergeet nooit
Al het goede en het mooie
dat we samen mochten delen keer op keer.
Vergeet nooit
Alle warmte en alle liefde
geloof me, liefste, het werd alleen maar meer.
Vergeet nooit
Hoe we samen mochten groeien
die eerste blik en die allereerste zoen.
Vergeet nooit
Al het mooie in ons leven
ik zou het zo weer over willen doen.

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

En telkens weer
zullen wij je tegenkomen.
Zeg nooit, het is voorbij
Slechts je lichaam werd ons ontnomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Wij hebben veel van je geleerd
je leerde ons alleen niet 
wat het is om je te moeten missen

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Plotseling ben je van ons heengegaan
Je hebt altijd voor ons klaargestaan
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
Zo was je hele leven
Je was een moeder/vader voor ons allen
Je te moeten missen zal ons zwaar vallen

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   



Positief het gevecht aangegaan
Het mocht niet zo zijn
Het aardse voor een ander bestaan
Veel te vroeg en dat doet pijn

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Denk aan mij terug
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,
Hoe ik was toen ik alles kon

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Belangrijk zijn is niet alleen welke weg je gaat
maar ook het spoor wat je achter laat

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend,
nimmer klagend, altijd stil dragend.
Moedig ging je door, steeds weer,
tot op het laatste moment,
het wilde niet meer.

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Afscheid nemen
Alle mooie herinneringen
Liefdevol bewaren

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Te klein zijn wij om te begrijpen
Te klein zijn wij om je te verliezen
Voor ons ben je nu een ster, een ster bij de maan…

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Mijn leven is goed geweest,
met veel liefde

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Zonder waarschuwing
sluit een onzichtbare hand
’t gordijn van de tijd

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Omdat er liefde is 
bestaat er geen voorbij
In alle eeuwigheid ben jij
Uit het beste hout gesneden een man zo apart
kon van alles genieten wat hij had
zo gewoon en niet veeleisend
dat is voor ons zo blijvend

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   



Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee
Je trotseerde storm en golven
alleen je had de wind niet mee

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Daar waar de boom des levens bloeit
daar is mijn thuis

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Nooit meer je stem
Nooit meer je lach
We missen je elk moment van de dag

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf,
’t vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe
Maar op een keer dan ben je 
aan je laatste beetje toe.

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Flink was jij je hele leven,
tot het einde moedig gebleven.
Flink wil je ook dat wij zullen zijn,
maar het afscheid doet zo’n pijn.

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Daar ga je dan lieve pap
Vlieg maar hoog, hoog naar de zon
Warm je, warm je aan onze liefde
Die net als de zon nooit doven zal
Zo ben je er, zo ben je er niet meer…….

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Steeds worden sterren van de aarde geplukt
en van het leven losgerukt.
Niets kan echter zomaar verdwijnen
Sterren blijven altijd schijnen

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Slechts je lichaam werd ons ontnomen
niet wie je was en ook niet wat je zei

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Wat rest is de stilte, verdriet en de pijn.
Maar vertrouw dat dit niet altijd zo zal zijn.
Ook zo’n diepe wond wordt verzacht door de tijd.
En de mooie herinneringen blijven.
Juist die herinneringen raak je nooit meer kwijt.
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   



Iemand die ons lief is, is gestorven

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Dankbaarheid is niet alleen maar een mooie eigenschap,
maar een oerkracht van de eeuwige ziel van de mens.
                                                                        
                                                                               - Bo Yin Ra
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

“Als ik je los moet laten,
dan laat ik je gaan zoals je was. “
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Een werkend leven,
een hart van goud
altijd gegeven,
dat was hem toevertrouwd

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Lieve mam en oma,
De warmte van je ogen
Het geluk van je lieve lach
De wijsheid van je rimpels
Tekenen van dag tot dag
Alles wat je ons hebt gegeven
Zorg, liefde, wijsheid en kracht
Dragen we ons verdere leven
mee, dag en nacht

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Ineens staat onze wereld stil…….

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Alle geluid dat nog van verre sprak 
Verstierf - de wind, de wolken alles gaat
Al  zachter en zachter - alles wordt zo stil.... 
                                                      Willem Kloos

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Wat valt het zwaar om je los te laten,
een laatste knuffel, een kus.
Ik neem je hand in de mijne,
nog even in stilte me je praten.

Je bent zo lief, zou met je willen verwijnen.
Het moment is verbroken...

Het is tijd om te gaan, mama wacht op jou.
Dag lieve papa en opa.

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   



Zo tedere schade als de bloemen

Zo tedere schade als de bloemen vrezen 
Van zachten regen in de maand van mei 
Zo koel en teder heeft uw sterven mij 
Schade gedaan, die nimmer zal genezen.
 Eens, toen wij na den nacht te zaam verrezen
Lagen de rozen vochtig en gebroken, ik en gij
Wisten dien langen nacht den regen, ik noch gij
Konden van teerheid immermeer genezen. 
Gij hebt de witte en de rode rozebladen 
Gebeurd in uw smalle hand, - zij vielen Vochtig en sidderend weer in ‘t diepe gras. 
Hoe zal dan ‘t hart van even tedere schade Genezen, nu om u de rozen vielen
Nu uwe handen stil zijn, diep in ‘t gras.
                                                                                                        J.W.F. Werumeus  Buning

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Nu dekt de aarde ook jouw lichaam 
en seizoenen schaduwen over je graf.
Maar geen enk’le aardse macht
dood het beeld dat het leven je gaf…

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Voor jou

Ik staar omhoog, en zoek naar jou 
In het zwarte van de nacht.
Ik stel mij voor, dat jij daar bent 
En gewoon tegen mij lacht.

Ik zie je niet, ik hoor je niet 
Maar doordat ik  je zo mis
Ben  ik  van  het  feit  doordrongen 
Dat daarboven mij “iets” is.

Ik sluit mijn ogen en beleef 
Een intensief moment.
Ik weet gewoon, ik voel gewoon 
Dat jij dicht bij me bent.

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Zoveel stil, alles gaat door
Je laat veel meer achter dan je voetstappen
Dag kind, bijzonder kind
Het verhaal van de hemel zal nooit meer hetzelfde zijn.
Op een heel mooi plekje is aan de hemel een sterretje geschilderd.
Een brug van hier naar daar in gedachten zo verbonden.
Als de wind je meeneemt zal de storm zo dichtbij zijn.
Als een echo, dag lief mensen kind.
En niets zal vergeten zijn.
De tijd leek een eindeloze zee, een zachte fluistering.
Herkenning, in iedere stap een zachte hand die leidt.
Alleen nog sporen oneindig in het zand
Er zijn geen woorden om te troosten.
Ik draag je overal mee
Ik weet de woorden niet
Er is een bloem geplukt.



De steen

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. 
Het water gaat er anders dan voorheen
De stroom van een rivier houd je niet tegen
  het water vindt er altijd wel een weg omheen.

Misschien, eens gevuld door sneeuw en regen 
neemt de rivier mijn kiezel met zich mee,
om het dan glad en rond gesleten
te laten rusten in de luwte van de zee.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. 
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan,
omdat, door het verleggen van die ene steen, 
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.
                                                              Bram Vermeulen

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

De brug

Breng mij weg tot aan de brug.
Ik ben zo bang om daar alleen te staan.
Als we daar zijn, ga niet direct terug
maar wacht totdat ik overga en zwaai me na. 
Dan voel ik me veilig en vertrouwd.

Breng me weg tot aan de brug.
Ik heb geen idee hoe diep het water is. 
De overkant lijkt mij zo ver,
je kunt de oever hier niet zien. 
Zover het oog reikt, zie ik mist. 
Ik twijfel aan het verder gaan.

Breng jij mij weg tot aan de brug? 
En ga dan niet te vlug terug.
Zwaai jij mij na als ik erover ga? 
Een heel klein duwtje in mijn rug is alles wat ik nog van je verlang. 
Dank voor je liefde en je trouw.
Ik ga nu gauw.
 Want het begin is reeds in zicht. 
Ik voel de warmte van een Licht.

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Overlijden

Verder van de wereld
Elke dag een beetje
Dichter naar het einde toe
Elke dag een treetje.

Zwaar werden de dagen
En lang duurde de nachten
Hoe moeilijk is het vechten



Bij het ontbreken van de krachten
Maar ondanks je verlies
Van de strijd van het leven
Heb jij ons een goed voorbeeld gegeven.

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Je was mijn beste vriend

je was mijn beste vriend,
waar heb je dit aan verdiend.
er gaat geen dag voorbij dat ik 
niet aan je denk.
je was zoals ze zeggen een echt godsgeschenk.
nu denk ik elke dag aan jou,
aan wat ik je nog zeggen wou.
mijn lieve vrouw ik hou van jou,
maar lieve god waar is ze nou.

ik zal je elke dag moeten missen,
maar zal je nooit uit mijn gedachte wissen.
in mijn gedachte blijf je voortbestaan,
alleen je lichaam zal vergaan.

ik zal altijd aan je denken,
en er is nog 1 ding wat ik jou kan schenken.
dat is mijn eeuwige verbondenheid,
dat raken we in ieder geval niet kwijt.

je blijft voor altijd in mijn gedachte,
hou meer van jou als ik verwachte.
zo wil ik zeggen mijn beste vriend,
dit heb jij echt nooit verdiend.

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Vergeet mij niet,
ook al ben ik jou ogenschijnlijk wel vergeten.

Vergeet mij niet,
en wees mijn herinnering in het niet meer weten.

Vergeet mij niet,
wanneer ik voorgoed van je ben heengegaan.

Vergeet mij niet,
en laat mij door herinneringen voortbestaan.

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Als een vlinder naar het licht
ben je van ons weggevlogen
onbereikbaar ver en toch heel dichtbij
om voor eeuwig in Zijn huis te wonen
waar geen verdriet of pin meer zal zijn.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   



Verloren

Ik was je al verloren,
nog voordat het einde kwam.
Ik was je al kwijt,
voordat de dood je leven nam.
Ik was je al aan het zoeken,
ook al was je nabij.
Ik rouwde al,
want door alzheimer
ging het leven voorbij.

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Ik heb een vrouw gekend
O, wat was zij sterk.
Altijd was zij bezig
altijd aan het werk.

Zij was bijna ( 5 ) jaar alleen
maar zette kranig door.
En wat er ook gebeurde
haar familie ging voor.

Ik heb een vrouw gekend
die vol vuur en liefde zat.
En ondanks al haar zorgen,
haar mensen nooit vergat.

Haar familie was haar leven
en al stond zij dan alleen.
Of was het soms heel moeilijk
zij sloeg zich er door heen.

Ik heb een vrouw gekend
die klaar stond voor een ander.
Die ook dikwijls zei:
wees toch goed voor elkaar.

Van al haar kleinkinderen
genoot zij met volle teugen.
Haar liefde en zorgzaamheid
zal ons blijven heugen.

Ik heb een vrouw gekend
die ik nooit meer zal vergeten.
Hoe dat dan toch wel kan?
Dat was onze moeder en oma, moet je weten.

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   



Vlinder

Ergens.........achter in een donker woud,
Heeft een rups een cocon om zich heen gebouwd.
Het eeuwige kruipen maakte haar vreselijk moe.
Ze sleepte zichzelf naar dit veilige plekje toe.

In haar cocon heeft ze kracht en warmte gekregen,
Maar ze voelde zich ook eenzaam en moe en kon zich niet bewegen.
In de cocon bleef ze klein.
Diep in haar hart wilde ze zo graag een vlinder zijn.
Ze is alleen bang, bang voor de enorme die ze zal ondergaan,
En voor wat haar straks te wachten zal  staan.

Dapper als zij was, besloot ze zich aan de  natuur te geven.
En te vechten voor een gelukkig leven.
Ze voerde in haar cocon een zware strijd.
Raakte over lichaam en haar leven de controle kwijt.

Op een dag scheen er een zonnestraaltje door haar  cocon.
Het moment waarop haar nieuwe leven begon.
Ze ontpopte zich in de warmte van de zonnestralen
Kon uit die bron de echte liefde halen.

Haar kleurrijke vleugels spreidde ze uit in het licht.
Ze genoot van haar vormen, een prachtig gezicht.
Ze vloog over zeeën, langs bergen door dalen.
Rustte op bloemen en durfde nectar te halen.

Ze ontdekte, vloog en lande zacht.
Deze aangename rust heeft haar tot eindeloos dromen gebracht.
Ze voelde zich vrij en bedacht met en snik;
Die rups, die pop, die vlinder , dat ben ik

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Het leven van een mens
is als een voetstap in het zand
die wordt weggevaagd als de vloed
de grens verlegt tussen zee en zand.

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Ik blijf nu hier. Jij gaat naar daar.
En daar is niet zo ver van hier.
We spreken af, ik weet niet waar,
en daar ontmoeten wij elkaar.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   



Gedichten religieus

Ik ben de verrijzenis en het leven
Wie in Mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven, en ieder
die leeft in geloof aan Mij,
Zal in eeuwigheid niet sterven.

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Als ik de regenboog in de wolken zie verschijnen,
zal ik denken aan het eeuwigduurende verbond
tussen God en al wat op aarde leeft.

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Wanneer Uw licht mij voorgaat in de nacht,
wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht,
dan weet ik, Heer, dat U mijn zwakheid ziet
dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet.

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de werekd daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Uit vuur en ijzer, zuur en zout
Zo wijd als licht, zo eeuwenoud
uit alles wordt een mens gebouwd
en steeds opnieuw geboren.

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Geef dat wij zonder lijden,
uit deze wereld scheiden,
geef ons een zachte dood.
Hebt Gij ons weggenomen,
doe ons dan tot U komen,
o onze Heer en onze God!

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Eens breekt het koord;
en niets voorkomt een val.
Maar onder ons zijn eeuwige vaderarmen;
het vangnet van Zijn liefde en erbarmen,
waarin Hij ons voor eeuwig bergen zal.

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   



Teksten voor een bedankkaart

Enige tijd na de uitvaart kunnen er bedankkaartjes verstuurd worden . 
Hieronder volgen enkele voorbeelden van teksten, waarvan u gebruikt kunt maken.

•	 Alle aandacht, reacties en medeleven, die we kregen na het overlijden van (naam) hebben ons gesteund bij ons 
verdriet en geven ons kracht om door te gaan.
Daarvoor onze hartelijke dank.

•	 Voor de vele blijken van deelneming die wij mochten ontvangen, zowel schriftelijk als persoonlijk, na het overlijden 
van onze lieve (naam) betuigen wij u onze oprechte dank.

•	 Uw medeleven en steun na het overlijden van (naam) sterkt ons om zonder hem/haar verder te gaan.
Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken.

•	 Het warme medeleven na het overlijden van onze dierbare (naam) heeft ons ontroerd en gesteund .
 We zijn dankbaar voor de vele blijken van waardering voor haar

•  We voelen de leegte(We missen hem/haar erg)
maar we koesteren de herinnering aan een fijn leven samen.

•	 We zijn jullie dankbaar voor de getoonde betrokkenheid aan ons na zijn/haar overlijden.

•	 Wij zijn blij met alle herinneringen die tijdens het afscheid van het leven van (naam) genoemd zijn. 
Wij zullen hem/haar niet vergeten.
Het doet ons goed te weten dat zoveel met ons van hem/haar hebben gehouden.
Het geeft ons veel steun dat u zo met ons meeleefde bij het afscheid nemen van onze lieve (naam)
Vanuit ons hart willen we u allen daarvoor bedanken.

•	 Het is goed te leven met de gedachte dat zoveel mensen ons steunen bij het afscheid (bij het gemis) van onze lieve 
(naam)
Wij zullen dit met ons meedragen. (Wij zullen dit niet vergeten.)

•	 Afscheid nemen doet pijn.
Maar alle reacties van medeleven in de vorm van brieven, kaartjes, telefoontjes en uw aanwezigheid bij het afscheid van 
(naam) hebben ons gesteund .
Het doet ons goed te weten dat zoveel mensen met ons van hem/haar gehouden hebben.

•               “ Een leven is voorbij.
              Ons rest nog de herinneringen.”

Wij zijn blij met alle herinneringen die tijdens het afscheid van het leven van (naam) genoemd zijn. Wij zullen hem/haar 
niet vergeten.
Het doet ons goed te weten dat zoveel met ons van hem/haar hebben gehouden. We zijn jullie dankbaar voor de ge-
toonde betrokkenheid aan ons na zijn/haar overlijden.

•	                             naam
            geb. datum	 sterfdatum

Uw meeleven gedurende zijn/haar ziek zijn heeft hem/haar en ons gesteund. Uw belangstelling bij de uitvaart (begrafe-
nis- crematieplechtigheid, afscheidsdienst) was hartverwarmend voor ons.
Uw aandacht voor ons na haar sterven helpt ons het verdriet te dragen. Heel hartelijk dank daarvoor.
We gaan zonder hem/haar verder, maar in ons hart is hij/ze levend, warm en liefdevol.



•	 Het hartelijke medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man/vrouw (naam) helpt me het gemis 
te dragen.
Ondanks het verdriet overheerst de dankbaarheid dat hij/zij zoveel voor ons heeft betekend. In lief en leed was hij/zij mij 
en onze kinderen tot steun.
Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen dank ik u voor uw blijk van medeleven.

•	 Wij danken u heel hartelijk voor uw medeleven na ‘t overlijden van onze moeder en oma (naam)
Wij bedanken vooral de mensen die haar warmte en aandacht schonken tijdens haar leven.

•	 “de herinnering aan jou blijft ons verwarmen”

We hebben fijne herinneringen aan het afscheid van ( naam ).
De vele lieve woorden, de vele bloemen, kaartjes en telefoontjes waren hartverwarmend. 
Het doet ons goed te weten dat ( naam ) bij zoveel mensen geliefd was.

• Wij willen u bedanken voor uw steun, medeleven en vriendschap.
Door uw aanwezigheid, een handdruk of een kus wordt ons verdriet verlicht.
Er voor elkaar zijn is zo belangrijk in dagen zoals deze...

Dank je wel

• Langs deze weg willen wijiedereen hartelijk bedanken voor de overweldigende belangstelling en blijken van medeleven 
na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

( naam )

Het heeft ons zeer gesteund en getroost.

• De vele kaarten, bloemen, bezoekjes, telefoontjes en de grote opkomst bij de begrafenis/crematiebijeenkomst, hebben 
ons veel goed gedaan.
Hierdoor kunnen wij terugkijken op een waardig en goed afscheid van

( naam )

Daarom iedereen heel erg bedankt!

• Aan allen, die tijdens het ziekbed, het overlijden en de uitvaart van ( naam ) hun liefdevolle belangstelling en steun aan       
ons hebben getoond, betuigen wij onze welgemeende dank.
Uw warmte en medeleven hebben ons hart verlicht in deze droevige tijd.

• Bedankt
Voor een stil gebed
voor die stille omarming
voor die troostende woorden,
gesproken of geschreven,
Bedankt
voor de handdruk
wanneer woorden bleven steken, voor alle gebaren van liefde en vriendschap.
Het doet goed om te weten
dat zo velen met ons meevoelen.

•Wat een mensen,
ontzettend veel bloemen, vele kaarten,
heel veel steun.
Dank hiervoor!



• De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven na het
overlijden van ( naam ). Voor het medeleven en de steun in 
deze moeilijke tijd willen wij iedereen  hartelijk danken.
Dit hebben wij bijzonder op prijs gesteld.
Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen en een luisterend oor.

•Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,
fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen
na het overlijden van ( naam ). Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en waardige afscheidsdienst in de kerk/
begrafenis/crematieplechtigheid. Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat ( naam ) in zijn/haar 
leven voor velen zoveel heeft betekend.

• Het is ongelooflijk stil en leeg, maar mooi
zijn de herinneringen aan ( naam ). Voor de vele blijken 
van belangstelling en medeleven in welke vorm dan ook,
ondervonden na het plotseling overlijden,
betuigen wij u onze oprechte dank.

•Lieve mensen,
Uw aanwezigheid bij de uitvaart, uw kaarten, brieven,
telefoontjes en bezoekjes na het overlijden van ( naam )
hebben ons diep ontroerd. Wij ervaren dit als een grote
steun bij het verwerken van dit grote verlies.
Hartelijk dank daarvoor.

• Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het overlijden
van ( naam ) wil ik u, mede namens mijn kinderen en 
kleinkinderen bedanken voor de kaarten, lieve brieven,
bloemen en aanwezigheid. Het is voor ons een grote troost 
te weten hoe geliefd hij/zij was en hoe
hij/zij werd gewaardeerd.

• Een handdruk zo warm, even een arm om je heen.
Zoveel liefde en steun ons gegeven.
Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij,
was een troost in deze moeilijke tijd.
‘t Geeft ons moed om verder te leven.
De vele blijken van medeleven na het overlijden van ( naam ) 
hebben ons diep ontroerd. Daarvoor onze grote dank.

• Na het overlijden van ( naam ) was het fijn om te merken
dat ook in verdrietige tijden er zo velen waren die met ons meelefden.
Graag willen wij u hiervoor hartelijk bedanken.
Het was voor ons een grote troost te merken hoe velen
hem/haar als een goed mens hebben leren kennen en waarderen.
Moge hij/zij zo in herinnering voortbestaan.

• Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken van
medeleven die wij ontvingen na het overlijden van ( naam ).
Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die
hem/haar missen. Dit zal ons ook tot steun zijn de komende tijd.





Teksten voor een bedankkaart
Teksten voor rouwkaarten en advertenties

Gedichten 


